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Rouwteksten Mml/lef

De puntjes in de voorbeeldteksten kunt u vervangen door: man / vrouw, zoon / onze dochter, zus /
broer, zuster / broeder, moeder / vader, schoonmoeder / schoonvader, zij / hij, hem / haar,
schoonzus / zwager

Heden overleed (naam)

Thuis is overleden ...

(naam) is dood.

Zo maar uit ons leven ....

In liefde gedenken wij....
Mijn liefste is gestorven.

Gestorven: mijn/onze lieve......

Rustig weggegleden uit het leven.

Dierbaren melden dat is overleden ....

In alle rust is overleden mijn/onze....

Strijdbaar tot het einde overleed ......

Heden verloren wij onze geliefde .....

Plotseling niet meer in ons midden.

(naam) is overgegaan naar het Licht.

Wij treuren om het verlies van mijn/onze......

Wij nemen afscheid van mijn/onze ....

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van ...
Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze.....
Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze.....
...... is aan zijn laatste vlucht begonnen.

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn.......

Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze......
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Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze......

Door de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze.........

In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze....

Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze.....

Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze......

Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze...

Wij laten u weten dat op .... is overleden mijn/onze....

Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze....

Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze....

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Onze lieve ...... is vredig uit ons midden weggegleden.

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....
Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze....

Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze.....

Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze.....

Op aarde gestorven, geboren in de geestelijke wereld.

In zijn/haar ...ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze.....
In de schemering van haar leven is rustig weggegleden mijn/onze.....
Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.
Wij hebben mijn/onze ...... moeten loslaten.

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze.....

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze .....
Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze.....
Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze...
Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze.....

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze.....
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Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze.....
Moegestreden heeft ......(naam) de regie uit handen moeten geven.

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze.....
Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ....

In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden mijn/onze.....
In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze....

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze...

Geheel in zijn/haar eigen stijl is stilletjes van ons heengegaan mijn/onze...

Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze.....

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze......

Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn.......
Vandaag is onherroepelijk van ons vertrokken .......

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze...
Na een schitterend leven is overleden mijn/onze .....

Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze....

Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze......

Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze .....

Na een mooi en liefdevol afscheid is op ..... (datum) overleden mijn/onze......
Na een rijk en schilderachtig leven beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis.
Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze.....
Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze....
Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze.....

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van
mijn/onze...

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze....

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ......
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Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving
overleden mijn/onze...

Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze......

Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede.

Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze ....

Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze......
Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze.......
Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze........

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze....

Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze .......

Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze......

Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze.....

Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van
mijn/onze.....

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan
mijn/onze....

Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden
mijn/onze......

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving
overleden mijn/onze...

Na een lang en blijmoedig leven is ..... te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig
ingeslapen/gestorven.

Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze.......
Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze.....

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en
lang leven ingeslapen mijn/onze.......

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op ...... (datum) vredig ingeslapen
mijn/onze....

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is
vredig ingeslapen mijn/onze......

Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze.....
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In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze....
Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

Vandaag 00-00-2... is .......... (naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.
Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op ..jarige leeftijd ingeslapen onze.....
Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze.....

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van .....

Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze ....

Gehuld in de warmte van wie haar liethadden is overleden mijn/onze.....

Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze .....

Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze..

Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze......

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze.....

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze.....

Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze....

Op 00-00-2... is mijn/onze ......... over de drempel van de dood gegaan.

In de vroege ochtend van ........ (datum) heeft mijn ........... voorgoed rust gevonden.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze....
Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze.....

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is
overleden mijn/onze ......

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze.......
Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze .....
Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen

mijn/onze ....
Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze.....
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Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ......(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige
omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig
mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze .....

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons
ontvallen mijn/onze ...

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd
gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze .....

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn/onze.....

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid
van mijn/onze.....

Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar laatste
levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze...

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze.......

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze...
Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze......

Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het
heengaan/overlijden van mijn/onze.....

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van
de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze.......

Zacht, kalm en voldaan, omringd door haar geliefden is van ons weggegleden mijn vrouw en onze
moeder

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde.

Een bijzonder mens heeft ons verlaten maar haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn
vrouw en onze moeder
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Rouwteksten (7\15 Plotselimg over&(jden

Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons allerliefste vader

Geheel onverwachts is in haar slaap overleden

Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de wijze waarop zij leefde en altijd raad schonk,
geven wij u kennis van het geheel onverwachts overlijden

Tot onze ontsteltenis ontvingen wij heden de droeve tijding van het plotseling overlijden van
onze vader

Bedroefd, maar dankbaar haar zolang met al haar vitaliteit en warmte bij ons gehad te hebben,
geven wij u kennis van het onverwachts overlijden van onze moeder

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat na een
veelbewogen leven toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve opa

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren is juist in de mooiste tijd van
zijn leven geheel onverwachts van ons weggenomen

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat geheel onverwachts uit onze familiekring is
weggenomen, na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en liefde, mijn man onze vader en opa

Na een langzaam afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons weggenomen mijn
lieve vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid
hebben moeten nemen van onze geliefde moeder

Geheel onverwachts is in haar vertrouwde omgeving overleden onze lieve moeder en oma

Met verslagenheid delen wij u mede dat, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons
midden is weggenomen mijn dierbare vrouw

Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden

Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

Heden, (datum), is onverwachts van ons heengegaan

Helemaal stil en verdrietig laten wij u weten dat (naam) is overleden

Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat blijmoedig en altijd
recht door zee. Niet te bevatten, dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, als een vogel uit

zijn vlucht mee. Plotseling ben je er niet meer.

We zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve vader en lieve opa is er niet meer.
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Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, mijn lieve
vrouw, mijn geweldige levenskameraad en onze allerliefste mama

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby ons
plotseling is ontvallen

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel
onverwachts afscheid moeten nemen van onze vader

Op (datum) is midden uit het volle leven geheel onverwachts van ons heengegaan

Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor
ons allen die haar omringden, overleden

Geheel onverwachts is, in de kracht van haar leven en nog vol van plannen, aan haar laatste reis
begonnen
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Rouwteksten religieus

(naam) is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd van
(leeftijd) jaar.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem mochten
ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en
in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan onze vader

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft
gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is
heengegaan onze vader

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij tijdens zijn leven voor ons heeft betekend, delen
wij u mede dat onze zoon, broertje en oom op (leeftijd) jarige leeftijd van ons is heengegaan en

zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.

Dankbaar wat hij in zijn leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat
God tot Zich genomen heeft onze zoon, broertje en oom

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
De Here heeft tot Zich genomen onze moeder

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen mijn man, onze vader en opa

God heeft thuisgehaald mijn man, onze vader en opa

Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn lieve vrouw, onze
trotse moeder en oma

Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn lieve
vrouw, onze trotse moeder en oma

Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn man, onze vader en opa
Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma
Heden is verheven tot heerlijkheid onze moeder

Heden is verheven tot heerlijkheid onze vader

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van haar Heer en
Heiland overleden onze dochter, zus en tante

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn lieve vrouw, onze trotse moeder
enoma

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen onze vader
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In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe onze vader

In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij terugkeert
naar haar Schepper en Verlosser is overleden mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma

In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed onze vader
In de zekerheid van zijn geloof is overleden onze vader

In gelovig vertrouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het
overlijden van onze vader

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma

In Gods ontferming is opgenomen onze zoon, broertje en oom

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn man, onze
vader en opa

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen onze zoon,
broertje en oom

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn
lieve vrouw, onze trotse moeder en oma

Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de Heere plotseling uit ons midden heeft
weggenomen onze zoon, broertje en oom

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen
onze dochter, zus en tante

Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen
onze dochter, zus en tante

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden onze zoon, broertje en oom

Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen onze zoon, broertje en
oom

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene onze dochter, zus en tante

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en
vertrouwen van ons heengegaan mijn man en onze papa

Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen onze vader

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn
man, onze vader en opa

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen onze dochter, zus en tante
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Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof
in Gods erbarmen, van ons heengegaan onze moeder en lieve oma

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de
Heer, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma

Nu hij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beéindigen is hij opgenomen in
de heerlijkheid des Heeren. Op (datum) is overleden onze vader

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen mijn man, onze vader en opa

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en
oma

Op [datum] is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en
oma

Op de dag van de Opstanding is rustig ingeslapen onze moeder

Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen onze dochter, zus en
tante

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede
dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn man, onze vader en opa

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn lieve vrouw,
onze trotse moeder en oma

Voorzien van het H. Sacrament der Zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van onze
dochter, zus en tante

Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen onze vader
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Rouwteksten na een ziekbed

(Datum) is vredig en kalm gestorven (naam). Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder
lijden haar bespaard is gebleven. Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen aan de laatste
weken

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons
omringde, geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte, zacht en kalm van ons is
heengegaan ons allerliefste moeder

Bevrijdend voor hem, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde man en
onze ontzettend lieve papa

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht. Sterk was hij in zijn strijd tegen de ziekte. Groot
was zijn liefde voor zijn dierbaren. Nu is hij in rust van ons heengegaan.

Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het
verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

Heden is na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen, toch nog onverwachts, onze lieve
zorgende vader en opa

Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u te moeten berichten dat na een (x jaar) durende
ongelijke strijd, heden is overleden onze vader

Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten
meedelen dat wij na een moedig gedragen ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve man,

onze lieve vader en opa

Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u
mede dat heden rustig van ons is heengegaan onze moeder

Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, heb ik afscheid
genomen van mijn lieve en zorgzame man

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die zij heeft geleverd om bij
ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen, onze lieve moeder en oma

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle jaren die
wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze

Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor
alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder

Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van zijn pijn verlost is onze lieve vader

Moegestreden is overleden onze lieve vader en opa

Na (x jaar/maanden) vechten tegen kanker is, in de volle overtuiging dat hij naar een betere
wereld gaat, gestorven mijn lieve man en onze lieve, zorgzame vader
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Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behandelingen,
is nu toch overleden

Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden onze lieve vader
en opa

Na een strijdlustig en moedig dragen van haar ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan
zijzelf. Ondanks deze strijd is zij vredig, in het bijzijn van haar familie en vrienden, overleden.

Ondanks haar intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen is van ons
heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Temidden van haar kinderen is na een moedige strijd vredig ingeslapen

Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op
(datum), is overleden
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gedichten

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent Als je mensen ziet maar ze niet echt meer
herkent Als je toch blijft strijden om bij ons te leven Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

Daar geen antwoord is.

Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

de bocht om van het pad. Wat gouddoorschenen stof dan wordt hen in het hof nog stiller dan
voorheen. De liefsten, Een voor eén.

De gloed van de avond, het zonlicht verdwijnt, wij lopen nu allen in jouw licht dat schijnt.

De strijd is gestreden jouw pijn is voorbij. Ik probeerde te helpen maar stond er zo machteloos
bij. Je vechtlust was enorm je werd alleen zo moe. Onze liefde is voor eeuwig in mijn hart neem

ik je overal mee naar toe.

De tijd sterft niet Mijn tijd is nu verleden tijd Kijk af en toe eens om Ween niet, maar lach Want
de tijd is al zo kort

Een nieuw begin, Alleen maar licht en liefde En geen zorgen, Een mooie reis.

Een reiziger die de avonturen niet uit de weg ging en daardoor de jongen bleef die hij altijd
was.

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Er is niets dat moeilijker is Dan de dingen te wensen en Te aanvaarden zoals ze zijn. Wij ragen
allemaal “Waarom?” Het antwoord verstilt Daar geen antwoord is.

He was my North, my South, my West My working week and my Sunday rest My noon, my
midnight, my talk, my song | thought that it would last forever | was wrong

If tears coult built a starway And memories a lane I'd walk right up to heaven And bring you
home again.

Ik had het leven lief de mensen en de dieren de zeee "n en rivieren de bergen en de dalen de
warme zonnestralen en valt het doek dan dicht nog even op het leven een laatste glas geheven
ik had het leven lief

Ik lig alleen maar stil... Ik weet alleen het Licht van wonder boven wonder. |k weet alleen maar
alles wat ik weten wil...

Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen omdat je van
haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het
goed is maar in je ogen blinkt een traan.

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets
ontnomen, de papa/mama van vroeger was je niet meer. Wij zagen heel goed je stille verdriet
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maar helpen konden wij je niet. Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult
zijn.

Langzaam zie ik hen gaan Die ik nog bij mij had, De bocht om van het pad. Van goud
doorschenen stof, Dan wordt het in het hof Nog stiller dan voorheen. De liefsten - eén voor
een.

Langzaam zie ik hen gaan die ik nog bij mij had, de bocht om van het pad. Wat
gouddoorschenen stof dan wordt hen in het hof nog stiller dan voorheen. De liefsten, Een voor

een.

Mijn tranen vallen op jouw koude handen wanneer ik naar je kijk. Telkens denk ik aan die
handen nooit meer binnen ... handbereik.

Misschien is liefde voor een deel: Leren loslaten, Weten wanneer het tijd is

Onze weg voert niet over zacht gras, maar over een bospad vol stenen. Maar hij voert omhoog,
Voorwaarts naar de zon.

Opgewekt en zorgzaam, nooit klagend, altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer, tot
op het laatste moment, je kon niet meer

Stil ben je van ons heengegaan Je hebt altijd voor ons klaargestaan Geborgenheid en liefde heb
je ons gegeven Zo was je hele leven Je was een schat voor ons allen Je te moeten missen zal ons

heel zwaar vallen.

Vele fijne herinneringen verzachten onze smart voorgoed uit ons midden maar altijd in ons
hart.

We came to this world crying with everybody around is smiling. We leave this world smiling
with everybody around us crying.

Wie zich bewust is van de onbestendigheid en zich Tevens realiseert, dat het bestaan van de
mens Enorme mogelijkheden biedt, die beseft dat hij Geen tijd te verliezen heeft.

Zijn werk, zijn kracht, Zijn interesse voor het leven, Zijn moed zo sterk, Hij heeft er alles voor
gegeven.

Huil maar niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.



